
Slotlied   An Irish Blessing  -  Moore   

Nu de weg jou komt groeten, 
Zal de wind weer waaien in je rug. 
Laat Gods licht jou dragen, warm als de zon, 
Als regen die je zachtjes kust. 
En we zien elkaar ooit weer,  
We zien elkaar ooit weer, 
Blijf nu maar in de palm van Gods hand. 
 

Zending en zegen    

 
Dank aan het koor Sint-Cecilia  

en organist Hera Wyckers 

Dank aan hen die  

de kerk hebben aangekleed 

Dank aan u allen om hier te zijn. 

  

We nodigen u uit  

het kruisje te komen halen van uw familielid,  

samen met een gedachteniskaartje. 

  

Ook vandaag blijft de kerk open tot 16u00 

zodat mensen kunnen binnen komen  

en een kaarsje aansteken  

 

Voor nu:      

blijf gerust iets warms drinken dat wij u graag 

gratis aanbieden aan het koffiehoekje 

 

Wij wensen u warme en verlichtende dagen  

van verbondenheid toe  

 

 

 

Lied  Verleih uns Frieden- F. Mendelssohn 
Geef ons genadig vrede, Here God, in onze tijd.  
Er is tenslotte niemand anders die voor ons  
kan pleiten, behalve U, onze God, U alleen. 
 

Verwelkoming met kruisteken 

 

Moment met de kinderen 
Over de grote rivier 
 

We gedenken 

In een wereld waar helden komen en gaan, 

zijn onze geliefden de enige helden die wij echt 

hebben gekend. 

 

In een wereld met hier en daar een heilige 

zijn echte heiligen, bekenden: onze allerliefsten, 

heel dichtbij. 

 

Zij zijn de heiligen waarvan hun kruisje  

en hun gedachteniskaartje hier vooraan hangt. 

 

Vandaag willen we hen gedenken;  

de zovelen op de foto’s vooraan 

en nog veel meer gezichten  

die we in ons hart bewaren. 

 

Allerheiligen en Allerzielen  

zijn de feesten waarop we hen gedenken. 

En we kunnen hen niet vergeten,  

want elke dag verwachten we dat ze weer  

binnenkomen gewandeld in onze huiskamers. 

  

Vandaag vieren we dus samen  

een feest van hoop en liefde, 

een feest van het geloof in een leven  

dat ons overstijgt. 

Ons verstand is te klein om het te begrijpen, 

maar ons vertrouwen des te groter  

dat zo’n leven denkbaar is. 

En we brengen hen telkens tot leven  

door hun namen te noemen 

en herinneringen op te halen. 

 

 

 

 

 

Allerheiligen 2024 

Liefdevol 
op weg 



We gedenken met hun naam  

en bij een brandend kaarsje 

… 
We geven aan wanneer u als familie  

het kaarsje kan aanbrengen. 

 

Wanneer de avond komt, 
het groot rumoer verstomt 
en stil valt om ons heen: 
laat ons dan niet alleen. 
 

Wanneer het duister valt, 
er rust daalt overal 
en mensen slapen gaan: 
zeg ons dan stil uw naam. 

 

Wanneer ons deze nacht 
ontneemt de levenskracht, 
verschrikt en angstig maakt: 
zijt Gij het dan die waakt? 
 
Wanneer het morgenlicht  
verschijnt op ons gezicht, 
ons nieuw en levend maakt:  
hebt Gij ons aangeraakt 
 

Gebed  

Jij zult er zijn, licht in de duisternis. 

Zoveel lieve mensen hebben ons  

met hun warmte omringd. 

Hun stem in ons hart, 

is vandaag een extra aanzet  

om voor hen te bidden. 

Verdriet, maar ook dankbaarheid en verlangen, 

brengen ons samen en verdrijven een stukje 

angst, omdat we weten en hopen  

dat er over de dood heen 

nog ontmoeting mogelijk is. 

Bidden we daarom samen: 

 

Zoveel kleine en grote zielen zijn ons  

voorgegaan 

op de weg door het dagelijkse leven. 

Vandaag bidden we voor hen en voor ons 

dat hun licht ons mag blijven voorgaan 

op de weg naar de hemel, hier op aarde. 

Dank God, omdat Gij ons zo nabij wilt zijn. 

 

Lied Gloria uit de Deutsche Messe-Schubert 

 

Lezing  Het feest van de voltooiing      

Allerheiligen vieren  

is verder kijken  

dan het graf, de urne of de strooiweide, 

verder dan het onvoltooide  

van dit leven. 

 

 

Slotgebed  

Als wij vandaag de tranen drogen  

van gebroken mensen, dan vindt Gij, God, 

zelf een plaats in de storm van hun hart. 

Als wij vandaag troost brengen  

aan bedroefde mensen,  

dan komt Gij zelf binnen  

in de stilte van hun hart. 

Als wij vandaag moedelozen  

moed inspreken,  

dan sticht Gij, God, zelf in hen nieuw leven. 

Als wij vandaag de levensdroom van  

onze overledenen waarmaken,  

dan vindt Gij, God zelf vreugde in uw werk. 

Als wij vandaag met hen die sterven  

in liefde verbonden blijven,  

dan straalt uw liefde door in deze wereld 

 

 

 

 

 

Om mee te nemen onderweg  
Heiligen  naar Eduard Pijlman 

 

Heiligen lijken schaars te worden. 

't Is ook moeilijk ze te herkennen. 

Hier en daar wordt er eens eentje herkend, 

meestal na zijn of haar dood. 

Net als bij kunstenaars. 

 

Helden zijn gemakkelijker te herkennen. 

We lezen in de krant hoe zij hun voetbalploeg  

naar de top hebben geschopt.  

Anderen glitteren op het filmfestival van Cannes 

Onlangs las ik dat heiligen  

drie eigenschappen hebben: 

 

Ten eerste zien ze hun eigen fouten. 

Dat is mooi, ze hebben dus fouten. 

Daar kunnen we wat moed uit putten. 

 

Vervolgens proberen ze niet iets te worden  

door prestaties, maar ze nemen het leven aan  

als een gift van God. 

Dat lijkt gemakkelijker dan het is. 

't Geeft in elk geval grote rust. 

 

En ten slotte weten ze te dienen. 

Dat laatste is wellicht het moeilijkste, 

ook al hebben we daar de mond van vol. 

Echt dienen. 

Niet 'het ene plezier is het andere waard'. 

Maar belangeloos. 

 

Er stond nog iets bij op het eind: 

dat ze voortdurend behoefte hebben aan genade. 

 

Dat laatste is wellicht hun diepste geheim. 



Dat Gij zo een liefhebbende God zijt, 

die ons oproept om zelf ook lief te hebben, 

weten wij door Jezus uw Zoon, die zijn leven aan 

ons heeft gegeven. 

 

Toen Hij met zijn vrienden aan tafel zat (…) 

Verkondigen wij het mysterie van ons geloof: 

 

zingen: 

Als wij dan eten van dit brood  
en drinken uit deze beker 
verkondigen wij de dood des Heren,  
totdat Hij komt. 
 

Vele mensen hebben van dat geloof getuigd. 

Sommigen van hen werden gedood  

omdat zij getuigden van uw liefde. 

Maar ook hen die uw naam belijden  

en woord en daad op elkaar afstemden, 

geven wij hier een plaats in ons dankgebed: 

mannen, vrouwen en kinderen,  

die bij U een nieuwe thuis hebben gevonden. 

 

Met hen gedenken wij vandaag  

de mensen die wij hier  

bij naam hebben genoemd 

en hen die wij in stilte verder meedragen,  

maar ook hen wiens naam vergeten is. 

 

Samen met allen  

die verantwoordelijkheid dragen in uw naam,  

met hen die uw naam verkondigen,  

met de vele vrijwilligers, 

met hen allen hopen wij  

op een nieuwe wereld van vreugde  

en belijden wij de naam van Jezus  

als onze voorganger. 

Met zijn woorden willen we dan ook bidden. 

 

Onze Vader 

 

Gebed om vrede en vredewens 

 

Lam Gods   

uit Deutsche Messe 

 

Communie   

A clare benediction - Rutter 
Dat de Heer zijn genade aan u betoont,  
dat het licht van zijn aangezicht uw gids zal zijn,  
dat Hij u bewaren en ondersteunen zal,  
dat zijn Geest altijd aan uw zijde zal zijn,  
dat zijn engelen over u waken,  
wanneer u slaapt, en als u ontwaakt,  
dat Hij u zal vervullen met zijn genade  
dat u Hem zult liefhebben en dienen al uw dagen  
en in de hemel zijn aangezicht zal zien. 

 

Allerheiligen  

is even op de laatste springplank gaan staan, 

dromen van de aanloop en de sprong 

naar de andere wijze van bestaan. 

Voor een gelovige is het graf of de urne  

of de strooiweide niet de eindstreep. 

“ Wie in Mij gelooft zal leven,  

ook al is hij gestorven.” 

 

Er ligt in onze geest een onverwoestbaar  

vermoeden, dat dit leven uitmondt  

op een andere wijze van bestaan. 

We hebben een onstuitbare honger  

naar inzicht en kennis, 

naar schoonheid, ontroering en liefde. 

We zijn geschapen met een open mond  

en een hongerige geest. 

 

Wie ons en alles geschapen heeft, 

is en blijft Mysterie. 

De onvoorstelbare kracht  

die het heelal tot stand bracht 

is meer, is anders dan materie en energie. 

Het is Liefde. 

We mogen “Vader” zeggen, “ Onze Vader.” 

 

Als wij, in al onze schamelheid, 

die Vader aanklampen, Hem durven liefhebben, 

dan is ons leven een liefdesverhaal 

dat niet eindigt in de afbraak  

maar in de voltooiing. 

 

Zo wordt Allerheiligen een feestdag:  

het feest van de voltooiing. 

 

Lied  The Lord bless you and keep you  - J.Rutter 
De Eeuwige zegene en behoede u 
De Eeuwige doe zijn aangezicht 
over u lichten en zij u genadig 
De Eeuwige verheffe zijn aangezicht over u  
en geve u vrede. Amen 
 

Evangelie   

Matteüs 5, 1-12a  

 

Homilie  

 

Geloofsbelijdenis  

Wij geloven in een God  

die zielsveel van ons mensen houdt 

 

Wij geloven in God die we niet kunnen zien,  

maar die zichtbaar wordt 

als we ons liefdevol inzetten voor anderen. 

 

Wij geloven in God die het lijden en geweld  

niet verhindert, maar die wil dat wij  

mensen die lijden, ondersteunen en dat wij blijvend 



zoeken naar vrede en gerechtigheid. 

Wij geloven in God die ruimhartig en mild is 

maar streng voor ieder die mensen uitsluit 

vanwege uiterlijkheden, afkomst of geslacht. 

 

Wij geloven in God die ons  

een eigen verantwoordelijkheid heeft gegeven 

en die wil dat wij deze aarde leefbaar maken  

voor iedereen. 

Een God die mensen aanmoedigt  

om het goede te doen. 

 

Wij geloven dat vanwege Jezus Christus 

Hij heeft ons voorgedaan wat echte liefde is. 

Zijn Geest en Zijn persoon  

leven tot op vandaag verder, 

als wij hier samenkomen, 

als wij troost zijn voor elkaar, 

als wij durven geloven in een betere wereld 

en trouw zijn aan Gods droom. 

Dan is het leven sterker dan de dood, 

veertig-, zestig-, hondervoud. 

 

Voorbeden  

Bidden wij voor mensen die wij gekend hebben 

en die ons tot op vandaag zo dierbaar blijven. 

Mensen die in alle eenvoud leefden 

naar het voorbeeld van Jezus. 

Dat het terugdenken aan hen 

ons bemoedigt om zelf in deze wereld 

de goedheid gestalte te geven. 

 

Lied 
Zalig zij die Jezus' naam belijden, 
zalig zij die om zijn naam willen lijden, 
die zuiver en blij zich gans aan zijn liefde wijden. 

 

Roepen wij in onze gedachten de namen op  

van mensen die weggezonken zijn in het verleden. 

Weten wij ons verbonden met alle genaamden 

en naamlozen van alle tijden; 

dat hun herinnering niet wegzinkt  

in het verleden. 

Dat zij ons blijven oproepen 

tot honger naar gerechtigheid, 

tot mateloze barmhartigheid, 

zuiverheid van hart en inzet voor vrede. 

Zalig zij die Jezus' naam belijden,... 
 

Bidden doen we voor hen die, levend of dood, 

warmte en liefde ontberen, 

voor degenen ook voor wie er in deze dagen 

geen bloem of geen weesgegroet is. 

Dat ook zij zich zalig mogen weten bij onze God 

en dat wij zorgen en pijn, vreugde en geluk 

blijven delen en dragen met elkaar. 

Zalig zij die Jezus' naam belijden,… 
 

Offerande  
De omhaling is bestemd voor de 

betaling van het loon van  

onze pastor Lieve.  

Zij werkt voltijds voor onze  

geloofsgemeenschap van Tereken,  

maar zoals u misschien weet,  

krijgen wij daar geen toelage voor. 

We staan dus volledig zelf in  voor haar verloning.  

Onze bijdrage is een teken van het samen dragen  

van een geloofsgemeenschap hier ter plaatse.  

Dank u wel! 

Het bedrag van de QR code kan u zelf aanpassen. 

 

Gebed over de gaven  

Goede Vader, nooit sluit Gij ons levensboek. 

Steeds weer schrijft Gij over  

“elkaar weerzien in eeuwigheid”; 

over een leven dat niet eindigt met de dood. 

Het brood en de wijn  

die wij op deze tafel hebben gezet 

zijn daarvan een liefdevol teken. 

Geef dat zij opnieuw mogen worden;  

het teken van Uw oneindige Liefde 

en van de hoop dat ook wij  

ooit zullen delen in Uw hemelse vrede, 

door Jezus Christus, onze broeder. Amen. 

 

Bidden bij brood en wijn van leven      
De Heer zal bij U zijn. De Heer zal u bewaren. 

Verheft uw hart. Wij zijn met ons hart bij de Heer. 

Brengen wij dank aan de Heer, onze God.  

Hij is onze dankbaarheid waardig. 

 

God, goede Vader, op dit feest van Allerheiligen, 

danken wij U voor al die mensen,  

die door de eeuwen heen, 

uw oproep hebben gehoord en ook beantwoord. 

 

Wij danken U voor de vredebrengers, 

voor hen die recht doen zegevieren, 

voor hen die in pijn en rouw dichtbij blijven, 

voor de helpers in nood, 

voor de gevers en delers, 

voor de moedigen,  

degenen die nooit opgeven. 

 
Heilig: uit Deutsche Messe van Schubert 

 

Wij danken U, Vader, voor zoveel heilige mensen, 

die elk op hun manier  

in het spoor van Jezus zijn gegaan. 

Gij hebt hen gegeven wat wij ook hebben: 

ons leven, onze rijkdom aan mogelijkheden,  

kansen om lief te hebben en te delen. 

  

Zij leerden dat uw wens  

voor alle mensen dezelfde is: 

vrede en vreugde, geluk en licht, geen haat 

en nijd, geen oorlog en geen pijn. 


